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Op verhaal komen bij Maria aan de vertelkapel

Fietstocht langs kapelletjes in en rond Meerle (23,2 km)

Een vertelkapel is een kapel waar je een plakkaat vindt met de bovenstaande
afbeelding. Bij het scannen van de QR-code met je smartphone kan je een
eigentijdse vertelling met een knipoog naar Maria beluisteren. Zo kan je tijdens
deze tocht aan verschillende vertelkapellen pauzeren.

Vanouds zijn kleine en grotere Mariakapellen een vertrouwde plek waar
mensen halthouden. Alleen of samen. Om even stil te staan of te gaan zitten,
om een kaarsje te branden, om te bidden.

Ook vandaag bieden deze kapellen een plek voor ontmoeting en verbinding:
voor ontmoeting en verbinding met God, voor ontmoeting en verbinding met
elkaar. Een plek voor Maria en jou.



Deze fietstocht passeert langs 14 kapelletjes, waarvan er vele gebouwd zijn in
1937, het jubileumjaar van de Boerinnenbond. Bij 5 kapelletjes vind je een
plakkaat van de vertelkapel met QR-code waarachter een hedendaags
verhaal zit. De tocht vertrekt aan het unieke Raadhuis van Meerle.

1. Jeziet een eerste muurkapelletje tussen de ramen in het oudste gedeelte
van parochiezaal “Ons Thuis”, gebouwd omstreeks 1913.

2. We laten het Raadhuis achter ons enrijden links over de Ulicotenseweg.
Reeds na 100 meter is er, aan de rechterkant op het Chiroplein een
tweede kapelletje te zien, gebouwd door enkele Chiroleden in 1981.

3. Na 500 meter draaien we rechtsaf richting Lage Rooy en 100 meter verder
nemen we niet de bocht maar rijden rechtdoor. Aan de eerste hoeve aan
de rechter kant staat een kleine kapel in de puntgevel van het huis.

4. Werijden verder, steken 2 maal een bruggetje over, en komen in Heerle.
Aan het einde van de weg rijden we rechts. Na ongeveer 300 meter zien
we aan onze linkerkant in de bocht een kapelletje met een plakkaat. Op
het bankje kan men een eerste verhaal beluisteren.

5. Verderin de straat Heerle, ter hoogte van Heerle 53, is er op de
rechterkant een lange rechte dreef met eiken. Van hieruit zie je het
kapelletje Onze lieve Vrouw van het Heilig hart uit 1894 (na ongeveer 300
meter in de dreef). Dit kan je even bezoeken en terugkeren.

6. Honderd meter voorbij Heerle 53 staat er op de linkerkant opnieuw een
kapelletje, gebouwd in 1934 uit dank voor een genezing.

7. We fietsen verder over Heerle 2,5 km rechtdoor tot aan de Bredaseweg
en draaien linksaf en daarna de eerste weg rechts het Paterspad in. Op
de eerste kruising draaien we rechts en rijden steeds rechtdoor. Dit wordt
een zandweg. Aan het einde van de zandweg nemen we rechts de
Zwartvenweg. Aan het einde van deze weg vinden we aan onze
rechterzijde een kapelletje met een plakkaat voor het tweede verhaal.

8. Bijde kapel draaien we links en dan direct weer de eerste weg links de
Witvenweg in. Na 800 meter, tegenover de ronde mestsilo’s, draaien we
linksaf. Na 600 meter nemen we de scherpe bocht rechts, de Rietweg in.
Aan het einde van de weg is er weer een kapelletje. Bij deze kapel ter ere
van de “Moeder Gods” vinden we het derde verhaal.
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We draaien rechtsaf naar Groot-Eyssel richting Meerle. Na het oversteken
van het bruggetje draaien we de eerste weg rechts en komen zo terug
aan het varkensbedrijf met de mestsilo’s. Net voor het varkensbedrijf
draaien we links de Langstraat in. Einde weg linksaf de N14 naar
Meerledorp. 300 meter verder, net voorbij de apotheek, staat een grotere
kapel. Ze dateert van 1945, uit dank voor de bescherming tijdens WO II.

We nemen verder de eerste weg links naar Groot Eyssel. Daar staat nog
maar juist de hoek om een kapelletje goed verscholen in een beuken
haag van “het Groenewoud”. Dit dateert uit 1955. Hier kan je tevens
luisteren naar een vierde verhaal via de QR-code.

We keren nu terug (dus niet verder over Groot Eyssel) naar de
Strijpbeekseweg en slaan linksaf richting Strijbeek. Na 2,5 km vinden we
op de linkerkant een klein kapelletje op de hoek van de Markweg. lets
verder nemen we rechts de grindweg. En 250 meter verder draaien we
rechts de Polderdreef in.

In deze dreef kom je na ongeveer 2 km op de rechterkant een druk
bezochte kapel tegen. Dit is geen Mariakapel maar de kapel van het
Heilig Hart, gebouwd in 1920 ter gelegenheid van een huwelijk.

We rijden nog verder door tot aan de Chaamseweg en slaan linksaf
richting Chaam. Na 350 meter slaan we rechtsaf de Spieringstraat in. Aan
het einde van deze weg staat er aan de rechterkant een volgend
kapelletje. Als we uit de Spieringstraat komen, volgen we rechts het
Slikgat en slaan vervolgens rechtsaf naar de Elsakker. Einde weg slaan we
linksaf de Chaamseweg op.

Na 400 meter aan de voetbalterreinen, tegenover huisnummer 33a,
vinden we het laatste kapelletje en tevens de laatste vertelling op deze
tocht. Ditis de kapel “Onze Lieve Vrouw Koningin”. Verder rijden we
richting kerk en net voor de kerk draaien we rechts en houden we links
aan zodat we aan de achterkant van het terras bij “de Posthoorn”
aankomen. Hier zijn we aan het einde van onze tocht gekomen en
hebben we na 23 km een lekker drankje verdiend.

Bedankt voor uw deelname!
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