
Dries de Bakker
3 november 1978
24 januari 2026



Heb het leven lief

Dries de Bakker
geboren op 3 november 1978 

en thuis gestorven op 24 januari 2026 
zacht omringd door zijn gezin

echtgenoot van Katrijn Janssens
papa van Lieze en Floor

diaken in de pastorale eenheid Sint-Franciscus

De begrafenis vindt plaats op zaterdag 31 januari 2026
om 11 uur in de Sint-Willibrorduskerk in Rijkevorsel. 
Daarna wandelen we samen naar de begraafplaats. 
Gelegenheid tot groeten is er in de kerk vanaf 10.30 uur.

We wensen geen bloemstukken of kransen. Wie wil,
kan een onverpakte bloem meebrengen, zo maken we 
samen een bloemenzee rond Dries. 

Na de viering nodigen we iedereen uit voor koffie en 
cake in VTI Spijker, Gelmelstraat 62 in Hoogstraten. 

We herdenken Dries op 22 februari om 11 uur in 
de Vierdezondag in de Sint-Willibrorduskerk.  

Dank aan Dr. T’Syen, Dr. D’Hollander, Dr. Jacobs, Dominik, Koen, Ann, 
Christel, Ispahan en alle zorgende en dragende handen rondom Dries.

Rouwadres: familie de Bakker - Janssens
p/a Uitvaartverzorging Jochums 

Dorpsweg13, 2390 Malle

liefdevolle man van
Katrijn Janssens

liefste papa van 
Lieze en Floor

warme zoon en schoonzoon van 
Marcel en Hildegonde de Bakker - Helsen
Marc en Chris Janssens - Mertens

bijzondere broer, schoonbroer en nonkel van 
Gert en Karen 

Maarten en Lisa, Lennert en Anaë en Louise,
  Evelien, Joke, Lotte

Bart en Inge
Artuur en Gwendoline, Paulien en Lars, Jasmijn

Leena en Gemma †

Wioletta 
Hanna en Mitchelle

Daan, Tiana, Joshua, Emily
Emmanuël en Naomi
Krzysztof en Natascha
Dominique
Séverine †

Elise
Bram
Ward
Raf †
Jan
Adam
Lientje †

Willem en Lieselot
Stan en Floor, Nard, Wisse

Annelies en Tinne
Stien, Leon

Dorien
Heleen en Joost

Rosa, Kamiel


