
  Joh. 18, 28-40 

Jezus bij Pilatus 

Jezus wordt bij Pilatus gebracht 

28’s Ochtends vroeg werd Jezus weggebracht naar het paleis van Pilatus, de Romeinse 

bestuurder. De Joden zelf gingen niet naar binnen. Ze wilden niet onrein worden, omdat die 

avond de paasmaaltijd gevierd werd. 
29Toen kwam Pilatus naar buiten, en vroeg: ‘Waar beschuldigen jullie deze man van?’ 30De 

Joden antwoordden: ‘Als hij geen misdadiger was, hadden we hem niet bij u 

gebracht.’ 31Pilatus zei: ‘Neem hem dan mee en straf hem volgens de regels van jullie eigen 

wet.’ ‘Nee,’ zeiden de Joden, ‘want wij hebben zelf niet het recht om iemand te doden.’ 
32Zo moest het gaan. Want Jezus had zelf al gezegd op welke manier hij zou sterven. 

Pilatus stelt Jezus vragen 

33Pilatus ging zijn paleis weer binnen. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg aan hem: ‘Bent 

u de koning van de Joden?’ 34Jezus zei: ‘Vraagt u dat uit uzelf? Of hebben anderen dat over 

mij gezegd?’ 35Pilatus antwoordde: ‘Natuurlijk vraag ik dat niet uit mezelf. Ik ben geen Jood. 

Maar uw eigen volk en de hogepriesters hebben u bij mij gebracht. Wat hebt u verkeerd 

gedaan?’ 
36Jezus zei: ‘Ik ben geen koning zoals de koningen van deze wereld. Als ik een aardse koning 

was, dan zouden mijn dienaren voor mij gevochten hebben. Dan zou ik niet aan de Joden 

uitgeleverd zijn. Maar ik ben geen aardse koning.’ 37Toen vroeg Pilatus aan Jezus: ‘U bent 

dus wel een koning?’ Jezus antwoordde: ‘U noemt mij een koning. Maar ik zeg u: Ik moet de 

waarheid bekendmaken. Daarvoor ben ik geboren en daarvoor ben ik naar de wereld 

gekomen. Iedereen die aan de kant van de waarheid staat, luistert naar mijn woorden.’ 38Toen 

zei Pilatus: ‘Wat is waarheid?’ 

Pilatus wil Jezus vrijlaten 

Daarna ging Pilatus weer naar buiten. Hij zei tegen de Joden: ‘Mijn oordeel is dat Jezus 

onschuldig is. 39Het is hier de gewoonte dat er op het Paasfeest een gevangene vrijgelaten 

wordt. Willen jullie dat ik Jezus, de koning van de Joden, vrijlaat?’ 40Maar de Joden 

begonnen te roepen en te schreeuwen: ‘Nee, niet Jezus, maar Barabbas!’ Barabbas was een 

gevaarlijke misdadiger. 


