
  Joh. 18, 15-27 

Petrus zegt dat hij Jezus niet kent 

15Simon Petrus en een andere leerling liepen achter Jezus aan. Die andere leerling kende de 

hogepriester. Daarom kon hij mee naar binnen, toen Jezus in het huis van de hogepriester 

gebracht werd. 
16Petrus bleef buiten bij de poort staan. De leerling die al naar binnen was, kwam terug. Hij 

praatte even met het meisje dat de poort bewaakte, en toen mocht Petrus ook naar 

binnen. 17Toen Petrus binnenkwam, zei het meisje bij de poort: ‘Jij bent toch ook een leerling 

van die Jezus?’ Maar Petrus zei: ‘Nee hoor, ik niet!’ 
18Omdat het koud was, brandde er een vuur op de binnenplaats van het huis. De slaven en 

dienaren van de hogepriester stonden bij het vuur om warm te blijven. Petrus ging er ook bij 

staan. 

Jezus is bij de hogepriester 

19Intussen stelde de hogepriester vragen aan Jezus over zijn leerlingen en over zijn uitleg over 

God. 20Jezus zei tegen hem: ‘Ik heb in het openbaar tegen de mensen gesproken. Ik heb niets 

in het geheim gezegd. Ik heb steeds uitleg gegeven in de synagogen en in de tempel, op alle 

plaatsen waar de Joden bij elkaar komen. 21U hoeft mij niet te vragen wat ik verteld heb. 

Vraag het maar aan de mensen zelf! Zij hebben gehoord wat ik tegen hen gezegd heb. Ze 

weten het precies.’ 
22Toen gaf één van de dienaren Jezus een klap, en riep: ‘Hoe durf je zo te spreken tegen de 

hogepriester!’ 23Jezus zei tegen hem: ‘Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er 

verkeerd was. Maar als het klopt wat ik zeg, waarom sla je me dan?’ 
24Toen gaf Annas opdracht om Jezus als gevangene naar Kajafas te brengen. 

Petrus zegt dat hij Jezus niet kent 

25Simon Petrus stond nog bij het vuur. Iemand zei tegen hem: ‘Jij bent toch ook een leerling 

van Jezus?’ Maar Petrus zei: ‘Nee hoor, ik niet!’ 
26Toen sprak een slaaf van de hogepriester Petrus aan. Hij was familie van de man bij wie 

Petrus een oor afgeslagen had. Hij zei: ‘Volgens mij heb ik jou samen met Jezus gezien in 

die tuin!’ 27Weer zei Petrus dat het niet zo was. En meteen kraaide er een haan. 


