
  Joh. 18, 1-14 

Jezus wordt gevangengenomen 

Judas komt met een groep soldaten 

181Toen Jezus al die dingen gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van 

het Kidron-dal. Daar was een tuin. Jezus en de leerlingen gingen die tuin in. 
2Judas, de leerling die Jezus zou gaan uitleveren, kende die plaats ook. Want Jezus was daar 

al vaak met zijn leerlingen geweest. 3Judas kwam met een groep soldaten de tuin in. Er 

waren ook dienaren van de priesters en de farizeeën bij. Ze hadden wapens bij zich, en ze 

droegen fakkels en lampen. 

Jezus maakt zichzelf bekend 

4Jezus wist precies wat er met hem zou gaan gebeuren. Hij liep naar de mannen toe en vroeg: 

‘Wie zoeken jullie?’ 5Ze antwoordden: ‘Wij zoeken Jezus uit Nazaret.’ Jezus zei: ‘Ik ben 

het.’ Judas, de man die Jezus kwam uitleveren, stond erbij. 6Toen Jezus zei: ‘Ik ben het,’ 

schrokken de mannen. Ze deden een paar stappen achteruit en vielen op de grond. 
7Opnieuw vroeg Jezus aan hen: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze zeiden: ‘Jezus uit Nazaret.’ 8Jezus 

zei: ‘Ik ben het. Dat zei ik jullie al. Als jullie mij zoeken, laat mijn leerlingen dan gaan.’ 
9Zo moest het gaan. Want Jezus had zelf gezegd: ‘God, ik heb alle mensen gered die u aan 

mij gegeven hebt.’ 

Jezus wordt meegenomen 

10Toen pakte Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had. Hij sloeg daarmee het rechteroor 

af van Malchus, de knecht van de hogepriester. 11Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Doe je zwaard 

weg. Want mijn Vader wil dat ik mijn lijden draag. En ik doe wat hij wil.’ 
12Toen werd Jezus gevangengenomen en vastgebonden. De Romeinse officier en zijn 

soldaten, en de dienaren van de Joodse leiders, namen hem mee. 13Eerst werd Jezus bij Annas 

gebracht. Annas was de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester. 14Hij 

had eerder tegen de andere Joodse leiders gezegd: ‘Het is het beste als deze ene man sterft 

voor het hele volk!’ 


